
9 december donderdag 1915.

Heel den nacht heeft het kanon gedonderd. Het geleek op een onderaardsche dommeling. Het
regent bij stroomen.

De dagbladen deelen bekendmakingen mede, waarbij aan de dorpen Pitthem en Seveneeken
elk een strafgeld wordt opgelegd van duizend mark voor het verbergen van duiven, ontdekt
op hun grondgebied. Ook in buitenlandsche couranten komen artikelen voor, waarin
belgische vluchtelingen het bestuur van hun vaderland hekelen en hoog hun eigen
vaderlandsche liefdegevoelens uitbazuinen. Ware het niet wijzer van hen, die hun land in den
nood verlieten, van stilletjes te zwijgen en te trachten een sluier der vergetelheid over zich te
trekken. Hebben zij niet alle recht verbeurd van oordeelvellen over belgische toestanden en
wettelijke bepalingen ?

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)

Ik heb mijn blinden open gelaten om den nacht te zien: bestendige afwisseling van buien en schier


